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ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2009 

MÔN: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề) 

(Đề thi gồm 02 trang) 

 

 

A. PHẦN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI MỌI THÍ SINH 

Câu I (3 điểm) 

1) Trắc nghiệm (1 điểm)  

Chọn một trong bốn phương án A, B, C, D để trả lời các câu hỏi: 

a) Bài thơ nào sau đây được trích từ tập thơ cùng tên? 

A. Con cò B. Ánh trăng C. Sang thu D. Nói với con 

b) Tác phẩm nào sau đây không thuộc văn học thời trung đại? 

A. Bến quê B. Truyện Kiều C. Hịch tướng sỹ D. Lục Vân Tiên 

c) Từ nào sau đây không phải là từ tượng thanh? 

A. Xôn xao B. Lênh khênh C. Tí tách D. Rì rầm 

d) Bài thơ “Viếng lăng Bác” được sáng tác vào năm nào? 

A. 1976 B. 1977 C. 1978 D. 1979 

2) Tiếng Việt (2 điểm) 

a) (1 điểm)  

Giải nghĩa và phân tích giá trị biểu cảm của từ đi trong các câu thơ sau: 

Con dù lớn vẫn là con của mẹ, 

Đi(1) hết đời lòng mẹ vẫn theo con. 

(Con cò - Chế Lan Viên) 

 

Ta đi(2) trọn kiếp con người 

Vẫn không đi(3) hết mấy lời mẹ ru. 

(Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Nguyễn Duy) 

 

b) (1 điểm) 

Tìm và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ trong đoạn trích sau: 

“Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại 

bác, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con 

người! Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu! 

(Thép Mới) 
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Câu II (2 điểm) 

Câu thơ “Cá song lấp lánh đuốc đen hồng” trích trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá 

của Huy Cận. 

1) Em hãy nhớ lại và chép ra chính xác khổ thơ có câu thơ trên theo sách Ngữ văn 9 tập I và 

cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. 

2) “Với khổ thơ này nhà thơ đã đem đến cho người đọc một bức tranh kì thú về sự giàu 

có và vẻ đẹp tráng lệ của biển cả quê hương ta”. Coi đây là câu chủ đề, em hãy viết 

tiếp khoảng 8 đến 10 câu nữa theo phương pháp diễn dịch để hoàn chỉnh đoạn văn; 

trong đó có sử dụng một phép nối và một phép thế để liên kết câu. (Chú ý: Gạch chân 

phương tiện liên kết mà em đã dùng). 

 

B. PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chọn một trong hai câu IIIa hoặc IIIb để làm bài) 

IIIa (5 điểm) 

Phân tích vẻ đẹp của người lính cách mạng qua đoạn thơ sau trích trong Đồng chí 

của Chính Hữu; qua đó phát biểu cảm nghĩ của em về những con người vượt qua gian khổ, 

chiến đấu quên mình, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 

    “… Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. 

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 

Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. 

Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giày 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. 

 

Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo.” 

(Theo Ngữ văn 9 tập I, NXB Giáo dục, Hà Nội 2008) 

 

IIIb (5 điểm) 

“Truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân đã diễn tả một cách chân thực và cảm 

động tình yêu làng xóm, quê hương, đất nước của người nông dân Việt Nam”. Em hãy phân 

tích nhân vật ông Hai để làm sáng tỏ nhận định trên. 

 

 

 


